
Kröller-Müller Museum 12 februari 2025 

In het Kröller-Müller Museum sta je oog in oog met de mooiste 
Vincent van Goghcollectie ter wereld en geniet je van topstukken van 
moderne meesters als Claude Monet, Georges Seurat, Pablo 
Picasso en Piet Mondriaan. Het museum is de schatkamer van De 
Stijl en het futurisme, maar verrast ook met presentaties van 
hedendaagse kunstenaars. In de uitgestrekte beeldentuin ontdek je 
sculpturen van onder anderen Barbara Hepworth, Jean Dubuffet en Marta Pan. Voor 
liefhebbers van architectuur zijn er de museumgebouwen van Henry van de Velde en Wim 
Quist, paviljoens van Gerrit Rietveld en Aldo van Eyck in de beeldentuin. Door de ligging 
midden in Park De Hoge Veluwe en de unieke combinatie van kunst en natuur is het 
Kröller-Müller een plek om te genieten en tot rust te komen. Een perfecte dag uit voor jong 
en oud! 

 
 
Zoeken naar Zingeving. 
Zoeken naar zingeving was de drijvende kracht achter Helene Kröller-Müllers persoonlijke 
leven en verzameling. Dwars door de collectie volg je haar reis langs kunstenaars en 
stromingen, filosofie en spiritualiteit. Haar bestemming was een museum als een centrum 
voor geestelijk leven, geplaatst in de rust van de natuur. Zoeken naar zingeving is een 
tentoonstelling die inspireert en uitnodigt tot eigentijds filosoferen over het leven en kunst. 
 
Je ziet kunstwerken van onder anderen Vincent van Gogh, Johan Thorn Prikker, Jan Toorop, 
William Degouve de Nuncques, Odilon Redon, Pierre Puvis de Chavannes, Jan Sluyters, 
Charley Toorop en Piet Mondriaan. En beeldhouwwerken van onder anderen John Rädecker 
en Johan Coenraad Altorf. 
  
Helenes motto: geest en materie zijn één 
Spiritus et Materia Unum betekent geest en materie zijn één. Dit embleem op de gevel van 
het museum is vormgegeven door de Belgische kunstenaar en architect Henry van de Velde. 
Het is het levensmotto van Helene Kröller-Müller (1869-1939), een van Nederlands 
belangrijkste en meest vooruitstrevende kunstverzamelaars. Voor veel bezoekers van het 
Kröller-Müller Museum is de relatie met spiritualiteit en filosofie niet meteen duidelijk. Toch is 
het een van de belangrijkste fundamenten waarop de collectie is gebouwd. 



 
 
In de tentoonstelling “Zoeken naar Zingeving” kun je kosteloos gebruik maken van 
audioguide. 
Voor de vaste collectie kun je voor € 2,50 p/p een audioguide huren. 
 
Programma woensdag 12 februari 2025 
 
Vertrek Hellevoetsluis 08:30 uur Fazantenlaan bij Jacob van Liesveldt 
Vertrek Brielle 09:00 uur  Jumbo Brielle 
Aankomst Kröller Müller Museum 11:00 uur 
Koffie met gebak 
Vrij om de dag verder in te delen 
Vertrek van museum om 16:00 uur 
Aankomst Brielle ± 18:00 uur 
Aankomst Hellevoetsluis ± 18:30 uur 
 
Deelname: 
€ 60,00  voor kaarthouders (Vrienden-, Museum- en Rembrandtkaart) 
€ 73,50 voor niet kaarthouders 
 
 
Inschrijven kan via dit formulier op de website.  

https://arttoseevoorne.poositivoos.nl/  
Neem kennis van onze Algemene Voorwaarden 

 
 
 

https://arttoseevoorne.poositivoos.nl/aanmelding/
https://arttoseevoorne.poositivoos.nl/
https://arttoseevoorne.poositivoos.nl/doc/algemene_voorwaarden_art_to_see_voorne.pdf

